
The Chosen S1E8 
“Ik ben Hem” 

Lees 
• Marcus 2:13-17 
• Johannes 4:1-42 

Bedenkingen 
Wanneer je geconfronteerd wordt met iemand die het erg moeilijk heeft in zijn of haar leven, 
hou je dan eerder afstand of tracht je hem of haar te helpen? 
Jezus zegt: “Ga en leer wat dit betekent: God verlangt meer naar genade dan naar offers”. Wat 
betekent dit voor jou? 
Jezus legt uit dat hij offers vraagt om Hem te volgen. Wat offerde jij op om Jezus te volgen? Vind 
je dat moeilijk om die offers te brengen? 
De apostelen twijfelden aan Jezus, elke keer als er iets niet verliep zoals ze gehoopt hadden. 
Kan jij volledig vertrouwen op God ondanks gebeurtenissen die je niet had verwacht? 

Zelfonderzoek 
Jezus genas Simon’s schoonmoeder zodat hij in de mogelijkheid was om Hem te volgen. Wat 
zou je willen dat Jezus in jouw leven genas, zodat je Hem zou kunnen volgen. 
Nicodemus kwam heel dichtbij, maar kon uiteindelijk de stap niet zetten om Jezus te volgen. 
Wie kan jij aanmoedigen om de volgende stap in het geloof te nemen? 
De Samaritaanse vrouw mocht, tot haar grote vreugde, in contact komen met de Messias. Wat 
zou jou kunnen beroeren in je omgang met Jezus? 

Gebed 
Dank Jezus voor zijn onvoorwaardelijke hulp en zorg voor jou als Zijn volgeling. 
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